
Proclamatie 
 
Ik, Tom van de Geijn, heerser van ’t Hemelrijk tot De Sikkestraot, van de Hucht tot in het 
veld, mag dit jaar voorop als Prins Tom d’n Urste. 
Ik voel mij zeer vereerd en dankbaar dat wij, mijn pages Femke en Boukje, adjudant Bas 
en drankmeester Harm, dit carnavalsjaar de hofhouding van ons Uilengat mogen zijn.  
Dichtbij die o zo mooie oude toren, woon ik samen met mijn vrouw Femke, en mijn 
zonen Max en Siem, op de Torensingel. Al meer dan dertig jaar vier ik samen met De 
Hutstûrm ons geliefde carnaval. 
 
Trots ben ik dat ik als Prins, samen met mijn hofhouding, de hele vereniging, de 
Ministars, de Dancing-Stars en Jeugdprinses Noëlle, adjudant Lóa, pages Noëlle en 
Daantje en de hele jeugdraad, dit jaar voorop mag in de Pûflekse carnaval.  
 
Dit jaar proclameer ik:  
 
Ten eerste: 
Carnaval is een feest met aandacht voor groot en klein. 
Speciaal daarom wordt dit het jaar van de Gei(j)n. 
 
Ten tweede: 
Onze Vastenaovend vieren we in Dorpshuis De Lier. 
Daar feesten we in onze Residentie met veel schik en plezier! 
 
Ten derde: 
Van samen vieren, dansen en beleven wordt iedere Uil heel blij, 
Daarom gaan we allemaal extra vaak in de polonaise voorbij! 
 
Ten vierde: 
Hoe je het ook noemt: Carnaval, Vastelaovend of Vastenaovond. Het maakt niets uit.  
Het echte gevoel komt namelijk van binnenuit! 
 
Ten vijfde: 
De Limburgse Vastelaovend heeft mijn hart weten te raken. 
Dit jaar zal Pûflek hier een beetje kennis mee maken. 
 
Ten zesde: 
Carnaval is het feest bij uitstek om met iedereen in gesprek te gaan, maar soms blijft dat 
een heel karwei.  
Hopelijk dragen mijn kaartjes ‘Uilepraot’ hier dit jaar aan bij. 
 
Ten zevende: 
Al jaren hebben we de Mooiste optocht van Maas en Waal. 
Hopelijk gaan we dit jaar weer met die eer aan de haal! 
 
Ten achtste: 
Met de Mini-stars en Dancing Stars is heel Pûflek erg begaan.  



Ik verheug me er enorm op om hen tijdens het Prinsentreffen op het podium te zien 
staan! 
 
Ten negende: 
Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat heel Pûflek carnaval gaat vieren. 
Het zou dan ook super zijn als eenieder dit jaar zijn huis zou versieren! 
 
Ten tiende: 
Dit jaar is ‘Vastenaovend vieren we samen’ het stramien. 
Daarom hoop ik iedereen veel in de zaal te mogen zien! 
 
Ten elfde: 
Afsluitend hier mijn motto en devies wat hopelijk iedereen kan beamen: 
Vastenaovend vieren we samen! 
 
 
Alaaf! 


